
Sint-Willibrorduskerk

Kaartjes via kerkmuizen@jaapalkema.nl (o.v.v. naam, aantal en telefoonnummer) – gratis
  @dekerkalspodium  -   @veuraaltied  -  www.veuraaltied.nl 

     in Ter Apel

De Muizen van 
Sint-Willibrord
Een familietheatervoorstelling over muishaftigheid, 
of het overwinnen van angst

vrijdag 30 september om 19.00 uur



De Muizen van Sint-Willibrord is onderdeel van Veur 
Aaltied: een reeks van tien unieke theater-voorstellingen 
in oude Groninger en Fryske kerken. Deze voorstellingen 
zijn gebaseerd op de levensverhalen van in of bij de kerk 
begraven dorpsgenoten en worden gemaakt door en met 

inwoners van het dorp.

Scenario Liesbeth Groenwold
Regie Bas de Bruijn
Productie Jaap Alkema en Henk Pruim
Kostuums Elvera van Bentum
Spelers Lia de Boer, Ria Ensing, Maxxime 

Keijzer, Matthijs Meendering, Jenny 
Schüller, Janny Veninga

Projectkoor  o.l.v. Laura van Kessel
Dweilorkest Ter Apeler Harmonie
Orgel Bas de Bruijn en Eeuwe Zijlstra

U weet het misschien niet, maar als u in een kerk bent 
dan bent u daar nooit alleen. Er zijn altijd kerkmuizen. 

U ziet ze bijna nooit, maar ze zijn er wel: achter de 
collectebus, in een orgelpijp of onder uw stoel. Overal. 
In de Sint-Willibrorduskerk wonen zelfs vleermuizen. 

Maar die zitten niet onder uw stoel. Als u de kerk 
verlaat, komen de muizen tevoorschijn. En dan blijkt dat 
muizen en mensen meer gemeen hebben dan u dacht…  


